






De HoeKscHe WaarD
De bed & breakfast van Els Schram en Klaas-Eel de Boer 

ligt midden in de Hoeksche Waard, een uitgestrekt 

gebied ten zuiden van Rotterdam. De polders worden 

omringd door het Haringvliet, Hollandsch Diep, de 

Dordtsche Kil, de Oude Maas en het Spui. Behalve 

watersporten kun je hier goed wandelen en fietsen 

(fietsen – ook elektrische – zijn te huur bij de bed & 

breakfast). Leuke dagtrips zijn ook het historische dorp 

Oud-Beijerland en recreatie-eiland Tiengemeten. 

Meer info: www.vvvhoekschewaard.nl

  

Fles Wijn caDeau bij aanKomst

De appartementen aan de Noorddijk beschikken beiden 

over een beschut privéterras met een spectaculair 

uitzicht. De ideale plek om te proosten op je vakantie 

of vrije weekend! Reserveer nu (vanaf € 50,- per nacht 

voor 2 personen) o.v.v. ‘Buitenleven-arrangement’

 en je krijgt bij aankomst een fles wijn cadeau. 

Logeren op de Noorddijk, Noorddijk 31, Zuid-Beijerland, 

tel. 0186-604126, www.logerenopdenoorddijk.nl 

Lezersaanbieding

haar ligt een lauw eitje, dat Els als een trofee omhoog 

houdt: “Die is voor de gasten, voor het ontbijt morgen.”

Een ontbijt dat wordt aangevuld met versgeplukte 

aardbeien, bessen of frambozen uit de moestuin en 

tomaten en komkommers uit de kas. Als die tenminste 

niet – zoals vaak gebeurt tijdens de winterperiode – tot 

de nok toe is volgestouwd met spullen. Klaas-Eel breidt 

de ontbijtservice uit met een krantje voor de gasten. Hij 

staat er speciaal elke dag om kwart over zes voor op: “Ik 

zet koffie voor de krantenman, waarna hij me steevast 

drie kranten toeschuift.”

Imperium aan de dijk
Apetrots is Klaas-Eel op hun imperium in de polder. “Elke 

dag als ik uit mijn werk kom, 25 kilometer verderop in 

Rotterdam, valt het me op hoe anders het hier is. De 

Heinenoordtunnel is de psychologische grens; het leven 

is hier minder hard.” Het leefritme op de Noorddijk wordt 

bepaald door de krantenman, de dieren en het weer. Of 

door de gasten – Els kan een boek schrijven over alle 

verrassende logees, van Duits sprekende Franse vissers 

tot avontuurlijke hoogbejaarden. 

Klaas-Eel herinnert zich het oudere echtpaar nog wel. 

Vorig jaar nam hij hen mee op een zeiltocht rond het 

nabijgelegen Tiengemeten, een eiland dat een paar jaar 

geleden is ontstaan nadat boerenland onder water werd 

gezet. “Er is niks mooier dan een rondje Tiengemeten”, 

vindt hij. “Meestal duurt zo’n zeiltochtje vier uur. Tenzij er 

geen wind staat, zoals laatst, dan ben je ineens acht uur 

onderweg. Daar moet je je dan gewoon aan overgeven.”

Dromen
De boer in de achtertuin heeft inmiddels wat rijtjes 

geploegd en lijkt het welletjes te vinden. Alles lijkt pais 

en vree op de Noorddijk, maar Els heeft iets op te biech-

ten: “Het begint weer te kriebelen.” Sinds een bezoek 

aan het zonnige La Palma vorig jaar is er een nieuwe 

droom: een huis in het buitenland, om zelf vakantie in 

te vieren en te verhuren. “Daar kan ik nog meer spullen 

kwijt”, glundert Els. Het wordt weer een groot project en 

heel hard werken en klussen, maar dat vormt zeker geen 

belemmering: “Ach, ik droomde dat ik langzaam leefde.”

Van het oude, Franse rekje kan Els geen afscheid nemen.

Els houdt van tuinieren, maar laat ook de natuur haar 
gang gaan.

De ‘woekerroos’ op het terras is 

in juni op haar mooist.
Een grote passie: sierlijke vogelkooitjes, in de eetkamer.
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